
4 juni! goed weer en dus vol goede moed om weer een avond op te 
treden. Het optreden was wel binnen, maar als je met mooi weer er 
naar toe gaat, scheelt dat een slok op een borrel. Dus op naar De 
Reiger. Het optreden was in de grote hal en daar wordt vooral de 
dirigente heel vrolijk van omdat de akoestiek daar geweldig is. Ze had 
weer een mooi repertoire uitgezocht. Jaap de Vries had een groot 

aantal liedboeken 
bijgemaakt. Voor het 
optreden werden die dan 
ook aan de gasten 
uitgereikt zodat ze uit 
volle borst konden meezingen. En dat werd dan ook 
gedaan! Vooral het lied West Zuidwest van 
Ameland is altijd weer een tophit. Maar ook 
Baltimore wordt altijd door de gasten bijzonder 
gewaardeerd. En bij de Parelvissers werd iedereen 
wel even stil: zo mooi klonk het!!! Als toegift zong 

het koor nog Zeven Regenbogen.  
Hierbij ook een tweetal fotos. Eén van het koor en één van de dirigente met het slachtoffer van 
het lied Baltimore. 
Het was een geslaagde avond.  
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