
Optreden in IJmuiden op 30 juni: 
In de loop van het jaar kregen we een uitnodiging van het 
Zeemanskoor De Raddraaiers. 
Na inventarisatie van het aantal leden die mee wilden gaan is de 
uitnodiging aangenomen. Ook werd er direct besloten om 
gezamenlijk naar IJmuiden te reizen en werd er dus een bus 
gehuurd. In totaal zijn er 28 leden meegeweest. Ook waren er 
voldoende zitplaatsen nog vrij voor kennissen en familieleden. 
Met 33 personen reisden we op zondag 30 juni om 10.15 uur af 
naar IJmuiden. Na de ontvangst, waarbij we drie 
consumptiebonnen en twee hapjesbonnen kregen, en nadat we 
ons hadden omgekleed, waren we klaar voor ons eerste optreden 
om 12.30 uur. Er waren drie optredens van een half uur gepland. 
Ons laatste optreden was om 16.00 uur zijn. Het hele festijn werd 
om 17.45 uur afgesloten. We hebben ons de hele middag 
uitstekend vermaakt 
door te genieten van de 
andere koren maar ook 
door actief te zijn met 
ons eigen repertoire en 
met het lopen van een 
polonaise bij het 
optreden van de andere 
koren. In totaal traden 
er drie koren op: De 
Raddraaiers, Shantykoor De Albatros en wij. Om 18.00 uur zijn 
we huiswaarts gegaan. Om 19.30 uur waren we weer terug in 
Emmeloord en konden we terugkijken op een bijzonder leuke dag 
die goed was georganiseerd. 
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