Opluistering van een verjaardag op 30
december 2019.

Ons koor was uitgenodigd om in het Hotel Restaurant “Van der Valk” in
Emmeloord op te treden voor een grote fan van ons koor die daar op deze
dag zijn 405t verjaardag zou vieren.

Ons eerste optreden van een half uur begon om vier uur en uiteraard werd
er eerst het “Lang zal hij leven” gezongen. Na de vele "Hoera’s” vroeg de
voorzitter even tijd om de jarige een cadeau aan te kunnen bieden. Omdat
hij al in het bezit van een cd van ons koor was hadden we een ander cadeau
bedacht. Het was een foto van het koor met daarop nog een specifieke tekst
met de foto van de jarige. Op de achterkant van de foto stonden de
handtekeningen van de koorleden. Bij de foto kreeg hij ook een bijpassende
fotolijst. Hij en zijn familie waren er bijzonder mee verguld.

Na dit officiéle
momentje kon het
koor op volle kracht

vooruit. En
natuurlijk werd er
dan ook vol

overgave gezongen.
De hele zaal, waar
meer dan Vvijftig
gasten zaten, kwam
in  beweging op
"West Zuid-West van
Ameland” en er werd polonaise gelopen op "t Dondert en 't bliksemt”. Op
0.a. "Het kleine café aan de haven” werd volop meegezongen. Ons verdere
optreden bestond in totaal uit 12 liedjes die in twee keer een half uur ten
gehore werden gebracht. Maar het koor mocht niet weggaan voordat er nog
een toegift werd gegeven. Wat een ieder opviel was dat de liedjes er
ontzettend goed uitkwamen vanwege  uiteraard de geweldige
zangkwaliteiten van de koorleden, maar ok vanwege de geweldige
acoustiek. Al met al was het een grandioos festijn.

jan woets



