
Eerste oefenavond op 31 januari 2022. 

Om acht uur, na de gebruikelijke koffie, dan weer eindelijk lekker zingen!! Een heerlijke 

ontspanning! Iedereen had er zin in, al was het wel weer even wennen. Volgens Lineke ging 

het uitstekend al moesten we wat meer aandacht geven aan het zingen van de liedjes en niet 

opzeggen. Dat was natuurlijk oude koek maar die moest toch weer wat opgepiept worden. 

Lineke dacht wel op een bepaald moment dat ze i.p.v. tenoren een stel alten voor zich had staan. 

Gezien de fysieke situatie van de zangers was dit niet verklaarbaar. Maar toch!  

De baritons vonden het gewenst dat ze nog even separaat konden oefenen. Het resultaat daarvan 

was duidelijk te merken. Met zijn allen hebben we daarna nog een heel repertoire gezongen: 

van ’t Is vroeg in de Morgen gingen we eerst naar Little Ship en Calypso waarvan Sonny 

droomde om met één van beide te mogen uitvaren en dan na zo’n Duizend Mijlen op zoek te 

gaan naar de Verzonken Stad, maar uiteindelijk weer in Rolling Home op de terugreis naar huis 

en na aankomst dan linea recta  nog naar de Kroeg van O’Connell de Ier te gaan. 

In de huidige situatie werd dat aan het eind van de avond voor ons niet de kroeg maar de bar 

van De Bosfluiter. Ook in de pauze konden we van de bar gebruik maken. Alles bij elkaar was 

het een fijne en een gezellige oefenavond. Helaas waren er een paar zangers niet en ik hoop dat 

we de volgende oefenavond weer voltallig aanwezig zijn. 

Ik doe hierbij nog een drietal fotootjes die een impressie van de avond weergeven.  

jan woets 

 

 

 


